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01 Dag lieve 08
Dag lieve man

Dag lieve man en vader

Dag lieve man, vader en opa

Dag lieve

01 Algemeen
Vaaruit naar het land voor
elk verstand verborgen, waar
de gestalten maat- en tijdeloos
in reine lucht en licht en
vrij van zorgen, zweven als
vlinders om een morgenroos

02 We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
Maar het is een groot gemis

als “samen” uit je leven is

09

Niet te verzoenen is het leven.

Ten einde is dit wellicht nog het meest:
Te kunnen zeggen: het is even

Tussen twee stilten luid geweest.

03 Herfst

Het laatste blad viel van de tak
Er zal geen nieuwe meer groeien
De tak sterft af, net als het blad

En nimmer zal hij meer bloeien

10

De aarde schuilt in een korrel zand,

het heelal in een bloembad puur

de oneindigheid in de palm van uw hand
en de eeuwigheid in een uur.

04 Misschien zijn het je verloren woorden 11
Misschien wel je verloren stem
Ik zal het nooit te weten komen

Ik mis je mijn lieve opa

Voorbij mijn moeite, nood en pijn
moet er een tuin van sterren zijn

12

05 Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven

alleen... je had de wind niet mee

Vul je hoofd met blijde gedachten
Je hart met vergevensgezindheid,
Tederheid en liefde

en je mond met een lach en alles
wordt weer goed.

13
06 |k zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven

waarvoor ik dien.

Het is waar, de dood kunnen

wij niet ontgaan.

Dat is ook niet erg.

Dan begint de grote logeerpartij bij een
Gastheer, die zo boeiend is dat de tijd
volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.

07 Wij zijn maar als de blaren in de wind
Ritselend langs de zoom van oude wouden
En alles is onzeker, en hoe zouden

Wij weten wat alleen de wind weet, kind

14

Sneeuw

Leven is als sneeuw

Je kunt het niet bewaren
Troost is dat jij er was
Uren, maanden, jaren.
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01 Algemeen

15

Onze wegen scheiden zich nu even

en al is‘t veel te vlug

straks, aan het einde van onze bestemming
zien wij elkaar terug

16

Groot was zijn liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die hij achterliet

22

't Laatste beetje is nu op,

veel was er te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Voor wie 't aangaat is 't niet erg,
die heeft genoeg geleden.

Wel voor hen die hij achterlaat.
"Vaarwel” en "Rust in vrede”.

17

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat
maar ook de sporen die je achterlaat

18

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

23

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe 'n beetje,

en alle beetjes die je stierf,

'tis vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt: ik ben wat moe,

maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

19

The party is over now
We zijn in diepe rouw
Was dit nu echt jouw laatste lied
We zijn verslagen en vol verdriet

24

Ga nooit heen zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er s avonds niet meer zijn.

20

De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs toen het einde werd verwacht
je bleef geloven in het leven

vol liefde, zorg en levenskracht

25

Zijn ziekte heeft hij stil aanvaard
vanaf de eerste dag.

Ondanks angst en ondanks pijn
was er telkens weer zijn lach.

21

Je hebt iemand nodig,

stil en oprecht,

die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht.

Pas als je iemand hebt,

die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:

'k heb een vriend.

26

lemand die me lief was is gestorven.
Die vertrouwde stem is verstomd.

Die vrolijke lach zal niet meer klinken.
Geen kus en geen omhelzing meer.
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27 Het diepste verdriet
wordt dikwijls verzwegen;
voor 't diepste geluk
schieten woorden tekort.
Wij zijn met ons diepste verlangen
verlegen waar 't liefste bezit
slechts herinnering wordt.

28 't Verlies was er al voor het einde,

de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring,

bezit van haar gedachten nam.

Wij voelden mee haar stil verdriet.

Nu rouwen wij, maar treuren niet.

29 Ik ben op reis

al weet ik niet waarheen

maar ergens stond geschreven
dat ik deze weg moest gaan
en al aarzel ik soms even

langs die eindeloze baan

toch weet ik:

lemand ging me voor

en daarom ga ik door.

30 Gesloten ogen

houden verdriet verborgen.
Alleen trillende wimpers en
bevende lippen

verraden de innerlijke pijn,
geuit door een traan.

Een wereld van mensen,

zo vol macht en zo dicht.
Een wereld van sterren,

zo zacht en zo licht.

Vind je rust in jouw wereld
eindeloos, onwezelijk, veilig.

31 Entoch - telkens weer -

zullen wij je tegenkomen.

Zeg dus nooit: het is voorbij.

Slechts je lichaam werd ons ontnomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

32

01 Algemeen
Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

33

Tijdens je leven heb je je naam
zonder meer eer aangedaan.

Je liefde, warmte en zorgzaamheid
kon je aan vele mensen kwijt.

Dat gaf jouw leven grote inhoud,
daarom is het voor ons nu zo koud.
Wij zullen moeten proberen

op fijne herinneringen te teren.

34

Een uniek mens is heengegaan.

Nu zijn we verbijsterd en bedroefd,

maar hij zal altijd bij ons blijven

door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat.
Overal en altijd verspreidde hij

warmte en liefde.

35

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.

36

Hij hield van het leven
ondeugd zijn grootste deugd
zijn levenslust eindeloos.

Al heeft hij ons verlaten,

hij laat ons niet alleen.

Wat wij in hem bezaten,

is altijd van ons heen.

37

Het is tijd, ik moet nu gaan

Ik zal geen afscheid nemen

Kijk naar me uit in de regenbogen
Hoog in de lucht

Als de zon weer opkomt

En de hele wereld nieuw is

Kijk dan naar me uit en hou van me
zoals ik van jou gehouden heb.
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38

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
Nimmer klagend, altijd stil dragend,
Moedig ging je door, steeds weer,

Tot op het laatste moment,

Het wilde niet meer.

39

't Liefste dat ik heb bezeten,

... jaar de spil van mijn bestaan,
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

40

Als de draad wordt doorgeknipt,

voel je pas de diepte van verbonden zijn,
voel je pas de pijn van verwond

en alleen te zijn.

44

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan,

waar liefde liefde is,
daarheen wil ik gaan;
waar het eeuwig vrede is,
waar de zon schijnt,

waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt.

45

Al heeft zij ons verlaten,

zij laat ons nooit alleen.

Wat wij in haar bezaten,

is altijd om ons heen.

Als zonlicht om de bloemen,
een ieder goed gezind.
Teveel om op te noemen,
door iedereen bemind.

41

Een glimlach om je mond

en je ogen die toch weten wie
mij het allerliefste was.

Die zal ik nooit vergeten.

42

Altijd zullen wij je weer tegenkomen.

Wij zeggen veel te vlug: het is voorbij.

Er is toch enkel maar je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

43

Een vechter, zoals wij van je gewend
waren tot op het laatste moment.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor diegenen

die bij je hoorden.

Een man, vader en opa

waar je op kon bouwen,

met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles je gezicht.

Zo bescheiden ben je gestorven.

46

Als ik de dingen niet meer weet,

als ik de namen niet meer ken

en wat ik weet meteen vergeet

zodat ik onherkenbaar ben,

denk dan aan de weg door mij gegaan.
Zo heb ik het niet voor niets gedaan.

47

Als je in je levensstrijd

warmte om je hebt verspreid,
als je iemand die daar treurt,
hebt getroost en opgebeurd,
als je hielp waar je het kon

aan wat licht en aan wat zon,
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd.

48

Boven de sterren verdwijnt eens het duister,
daar wordt eens alles ontraadseld, onthuld,
daar zal het lijden des harten eens zwichten,
daar wordt de vreugde eens blijvend vervuld.
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49 Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 56 Je handen hebben voor ons gewerkt.
niet wie je was en ook niet wat je zei. Je hart heeft voor ons geklopt.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken. Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

We zullen samen door het
stille landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

50

Verdrietig maar moedig had hij zich
in het onvermijdelijke geschikt.
Zijn zorg en belangstelling gingen
altijd eerst uit naar anderen.

Dat is tot het laatste zo gebleven.

51

De leegte blijft,

maar wij geloven en ervaren dat hij,
die wij liefhebben en verloren,

niet meer is waar hij was,

maar altijd zal zijn waar wij zijn.

Rust nu maar uit.

57

"Daar moet aan iedere bloem een traan,
aan iedere zon een ondergaan,
aan iedere dag een avond wezen!”

58

Het verdriet om zijn heengaan
kan nooit zo groot zijn als de
vreugde die hij ons heeft geschonken.

59

Kleine zorgen kun je delen

maar er is een soort verdriet

dat kunnen mensen niet meer helen
en dat hoeft ook niet.

52

De dood van één mens lijkt klein en
onbelangrijk in vergelijking tot
grote rampen als oorlogen.

Toch is de dood voor iedereen het
grootste wat hem kan overkomen
en het onbegrijpelijkste.

53

Zijn liefde, persoonlijkheid en
levenshouding zal bij ons in dankbare
herinnering blijven voortleven.

54

Plotseling ging jij heen.
Nu ben ik alleen.
Onuitsprekelijk verdriet.
Vergeten zal ik je niet.

60

Het laatste beetje is nu op,

veel had ik te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,

gedoofd zijn alle vuren.

Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.

Wel voor hen die ik achterlaat

vaarwel en wees tevreden.

61

Wij konden niet bij ons houden
hij/zij die van ons hield.

Maar hij/zij die van ons hield
houden wij altijd bij ons.

62

Wij willen je rust gunnen

Vaarwel. al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet helpen kunnen
dat is onze grootste smart.
55 Veel gelukkige jaren waren we samen.

Samen waren we één.

Maar nu jij er niet meer bent,
moeten we zonder jou verder
...dus alleen.
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63

Wij hebben het leven maar te leen
ooit wordt het ons teruggenomen.
Maar in onze gedachten zal hij/zij
altijd bij ons blijven.

64

Wie verdient het lot?

Waarom moet iemand zoiets ontvangen?
Wie geeft je het recht

om naar het leven te verlangen?

65

..... is plotseling van ons weggenomen,
zijn/haar plaats in huis is nu leeg.

Hij/Zij geeft ons niet meer zijn/haar hand,
de dood verstoorde de mooiste band.

66

Wij vinden geen woorden om het te zeggen
hoe wij je zullen missen, allemaal.

Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

67

Als de loopbaan is verlopen

het doel bereikt met laatste kracht.

Dan gaat de hemel voor hem/haar open,
is hij/zij voor eeuwig thuisgebracht.

68

Hij/Zij had nog zoveel plannen.
Hij/Zij wou nog zoveel doen.
Het is voorbij.

Het kan niet meer.

‘t Is niet meer dan, maar toen.

70

Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van kracht.

Maar ondanks je verlies

van de strijd om het leven,

heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.

71

Een die de wereld heeft omarmd

met een intensheid, blijmoedigheid en ernst,
die een ieder wist te vangen

met zijn/haar humor en warme lach,

heeft afscheid van ons genomen.

72

Kort was je tijd,

groot was je vriendelijkheid.
Opgewekt en spontaan

ben je van ons heengegaan.

73

Hand in hand zijn wij gegaan

tot aan de drempel.

Moegestreden, door onze liefde omringd,
ben je van mij/ons heengegaan.

74

Zijn/Haar handen hebben voor ons gewerkt,
zijn/haar hart heeft voor ons geklopt,
zijn/haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij/Zij heeft zijn/haar taak volbracht.

Hij/zij ruste in vrede.

69

Vergeet hem/haar niet die heel hem/haar leven
God en plicht is trouw gebleven

die man/vrouw, kind en vriend

tot voorbeeld en troost heeft gediend

die uitgeput en moegestreden

een beter land is ingetreden

alwaar hij/zij ons eens wederziet.

Bid voor hem/haar, vergeet hem/haar niet.

75

Mijn vaste stelregel is altijd geweest:
Ik geef iets pas definitief op,

als ik pertinent zeker weet dat er
absoluut niets meer aan te doen is;
en nu is het dan zover...

76

Pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:

'k heb een vriend.

Toon Hermans
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77 Want niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis

God het begin en einde is.

78 Door de tranen van dit uur
sluipt zijn/haar glimlach,
zijn/haar ogen, zijn/haar stem,

maar vooral zijn/haar hart.

79 Nooit zult u door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van uw zorgende hand.

Nu ging de Hemeltuin voor u open.

80 Wat was jij sterk en arbeidzaam.

Wat heb je voor ons allen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,

moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn
maar afscheid van jou nemen doet ons

zo'n pijn.

81 Dit sterven is zo moeilijk te verwerken.
Zijn/Haar leven was ons allen zoveel waard.
Hij/Zij was een van die stille, geestelijk
sterken,

die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.

82 Zoveel soorten van verdriet,

ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.
Niet het snijden doet zo'n pijn,

maar het afgesneden zijn.

83 U bent gestorven zoals u hebt geleefd;
vol liefde, optimisme en hoop,

moedig en tevreden,

steeds denkend aan die ander.

Wij zullen proberen zo door te gaan,

met uw herinnering altijd in ons hart.

84

01 Algemeen
Enkele gelukkige jaren slechts waren we
samen
samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent

moet ik zénder jou verder ..... dus alleen.

85

Rond .....is het stil

ondanks zijn/haar levensmoed en sterke wil.
Na een arbeidzaam en hard leven

heeft hij/zij zijn/haar laatste strijd op moeten
geven.

Wij staan met ons verdriet alleen

want hij/zij ging van ons heen.

86

Het leek allemaal zo mooi,

we hadden het zo goed samen.

Je was zo levenslustig

en we hadden nog zoveel plannen.
Velen hebben je vriendschap gedeeld.
Wat zullen we je missen.

87

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween,

geen smart zal er zijn,

want al het oude is voorbij.

88

Een vader/moeder sterft altijd te vroeg
al wordt hij/zij nog zo oud.

Je hoopt dat God hem/haar sparen zal
omdat je van hem/haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan

hij/zij ziek wordt, moe en oud,

bid je dat God hem/haar halen zal
juist omdat je van hem/haar houdt.
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89

Je was een man van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die

bij je hoorden.

Een man, vader en opa waar je op kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd

z0 bescheiden ben je gestorven.

90

Een moeder/vader sterft altijd te vroeg
Al wordt ze/hij nog zo oud

Je wilt haar/hem nog niet missen
Omdat je van haar/hem houdt

Maar eens komt de dag

Dat je haar/hem moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is

Maar in je ogen blinkt een traan

91

Stil ben je van ons heengegaan

Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven

Je was een schat voor ons allen

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

92

Toen wij op die .....dag

zagen hoe jij daar zo rustig lag,

verlost van pijn, verlost van angst -
want voor de dood zijn we 't bangst.
Die angst voor de dood is niet verdiend:
hij heeft gehandeld als een vriend,

hij heeft je zacht in slaap gesust -

geen pijn, geen angst, tenslotte ... rust.

93

Ga nooit heen zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er s avonds niet meer zijn.

94

Het diepste verdriet

wordt dikwijls verzwegen;

voor 't diepste geluk

schieten woorden tekort.

Wij zijn met ons diepste verlangen
verlegen waar 't liefste bezit
slechts herinnering wordt.

95

Gesloten ogen

houden verdriet verborgen.
Alleen trillende wimpers en
bevende lippen

verraden de innerlijke pijn,
geuit door een traan.

Een wereld van mensen,

zo vol macht en zo dicht.
Een wereld van sterren,

zo zacht en zo licht.

Vind je rust in jouw wereld
eindeloos, onwezelijk, veilig.

96

Tijdens je leven heb je je naam
zonder meer eer aangedaan.

Je liefde, warmte en zorgzaamheid
kon je aan vele mensen kwijt.

Dat gaf jouw leven grote inhoud,
daarom is het voor ons nu zo koud.
Wij zullen moeten proberen

op fijne herinneringen te teren.

97

Altijd zullen wij je weer tegenkomen.
Wij zeggen veel te vlug: het is voorbij.

Er is toch enkel maar je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
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02 Plotseling

98 Plotseling ging je heen 102 Weggerukt uit ieders midden

Nu ben ik alleen maar alles draait voort

Onuitsprekelijk verdriet Je blijft in ons hart

Vergeten zal ik je niet daar waar je thuis hoort!
99 Veel heb je ons gegeven 103 Je was nog zo vol plannen

veel heb je voor ons betekend en maakte tijd voor alles

plotseling uit ons leven gedreven maar tijd maakte geen tijd

blijf je in onze harten leven meer voor jou
100 Zo plotseling ben je van ons heengegaan 104 Die dag werd er een punt gezet

Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan achter de volzin van zijn leven

Wat in onze herinnering blijft is je lach maar wie geloven durft, die let

Je genoot van het leven op het vervolg dat wordt geschreven

Bedankt voor alles wat je hebt gegeven

105 Het lijkt altijd ergens anders te gebeuren

101 We hadden zoveel plannen En dan is het ineens zo dichtbij

we wilden zoveel doen Het komt als een dief in de nacht

Maar zonder jou zal mijn leven Waarom, waarom jij?

nooit meer zijn als toen

106 Hoe te aanvaarden dat je gaat,
als je volop in het leven staat?
03 Ziekte

107 Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

110 Zoveel moed getoond
zo intens gestreden
niet eens voor zichzelf
liefde was haar reden

108 Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon

109 Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

111 Toen wij op die ....dag
zagen hoe jij daar zo rustig lag,
verlost van pijn, verlost van angst
want voor de dood zijn we 't bangst.
Die angst voor de dood is niet verdiend:
hij heeft gehandeld als een vriend,
hij heeft je zacht in slaap gesust
geen pijn, geen angst, tenslotte .... rust.
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03 Ziekte

10

112 Rust nu maar uit - je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?

113 Je wilde nog zoveel

maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je

volkomen in zijn macht.

Je was zo moe.

Je hebt je strijd gestreden.

Je zorgen en verdriet behoren
nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.

Je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.

117 Het verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van zijn/haar gedachten nam.
Wij voelden mee zijn/haar stil verdriet.
Nu treuren wij, maar rouwen niet.

118 Wat is mijn wereld wazig,
wat wordt mijn wereld klein.
Ik kan mij soms niet herinneren
wie jullie allemaal zijn.
Som:s zie ik iets bekends
of voel ik wat vertrouwds.
Dan is het weer heel even
net zoals vanouds.

114 De grote strijd, van zovele jaren,

is voor jou voorgoed voorbij.

Het was heel zwaar, dat is te verklaren,
al waren wij dagelijks aan je zij.

Heel ver zijn wij met je meegegaan
totdat het niet meer kon.

Dit laatste moest je alleen doorstaan.
Je vocht en overwon!

Heel dapper heb je dit kruis gedragen,
je geloof gaf je moed en kracht.

Jaren van dragen, zonder klagen,

en zo heb jij je strijd volbracht!

119 Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

115 Zover wij konden zijn we met je meegegaan.

Na een moedige strijd ben je van

ons heengegaan.

Wij zijn je dankbaar, voor al het

goede ons gegeven,

in je voorbeeldige en arbeidszame leven.

116 Waarom al dat vechten,

waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg,

je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

120 Zwijgzaam .....
Stil en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam .... moegestreden
uit ons midden weggegleden.
En na een dappere maar ongelijke strijd
ben je nu uit je lijden bevrijd.

121 ‘t Verlies was er al voor het einde,
het treuren voordat het afscheid kwam.
Begrijpen deden wij elkaar niet meer,
ook al probeerden wij dat keer op keer.
Slechts eten geven, een aai en een zoen,
was alles wat wij nog voor jou konden doen.
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122 Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
tot God je riep. Hij nam je bij de hand,
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden,
je stap voor stap begeleid naar het Beloofde
Land.

123 De Heer heeft gegeven
liefde in het leven
moed in het lijden
troost in het scheiden.

04 Religieus

130 Als ik dacht: Mijn voet wankelt

dan ondersteunde mij uw
goedertierenheid o Here.

Bij de veelheid van mijn gedachten

in mijn binnenste verkwikten uw
vertroostingen mijn ziel. Psalm 94:18-19

124 Wanneer dit tijdelijk leven endt
Begint het endeloze leven,
Bij God en engelen bekend
En zaligen alleen gegeven.

131 Komt tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt,
en lk zal u rust geven;
Mattheus 11:28

132 Werpt al uw bekommernis op Hem,

want Hij zorgt voor u.
Petrus 5:7

125 Hard gewerkt, moegestreden
ging jij slapen voor altijd.
Hij weet wat jij hebt geleden
in jouw grote dappere strijd.

126 In’s levens droom en schemerschijn
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werkelijkheid.
Gezang 472:6

133 Want al zo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven hebben.
Johannes 3:16

134 Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden,

hij heeft van de Here welgevallen gekregen.
Spreuken 8:35

127 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Psalm 23

128 Rust mijn ziel, uw God is Koning.
Gezang 179

135 Red mij en bevrijd mij door uw gerechtigheid;

neig uw oor tot mij en verlos mij.

Wees mij tot een rots ter woning, waarheen ik
bestendig kan gaan, die Gij beschikt hebt tot
mijn redding, want mijn rots en mijn vesting
zijt Gij.

Psalm 71:2-3

129 Veilig in Jezus’armen,
veilig aan Jezus' hart

136 Gods weg is volmaakt;

des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.
Psalm 18:31
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137 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 145 Wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat,
niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij het mensenkind dat Gij hem aanziet?
leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, Psalm 8:5
dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of
sterven, Hem behoren wij toe.
Romeinen 14:7-8
146 Heer,
bidden lukt niet altijd
hoe goed ik het ook bedoel
138 Ik hef mijn ogen op naar de bergen: maar als het lukt,
vanwaar zal mijn hulp komen? dan sluit de cirkel
Mijn hulp is van de Here, en voel ik diep van binnen
die hemel en aarde gemaakt heeft. de heelheid die er is

Psalm 121:1-2 tussen U en ons.

139 Ik ben de opstanding en het leven. 147 Zo lang gestreden om te leven,

Johannes 11:25 maanden van onzekerheid en pijn.
Maar haar laatste dagen van strijd
waren om bij U, God,
haar Vader te zijn.

140 Hierin bestaat de liefde:

niet wij hebben God liefgehad,

maar Hij heeft ons liefgehad,

en Hij heeft zijn Zoon gezonden 148 't Stervensuur is mijn geboorte!

om door het offer van zijn leven Maakt een eind aan kruis en pijn.

onze zonden uit te wissen. Voert mij door de hemelpoorte

Johannes 4:10 in het land van zonneschijn.

141 De Heer is mijn herder 149 Eens breekt het koord,

mij zal niets ontbreken. en niets voorkomt een val.

Psalm 23:2 Maar onder ons zijn eeuwige vaderarmen,
het vangnet van Zijn liefde en erbarmen,
waarin Hij ons voor eeuwig bergen zal.

142 En dit is de belofte,

die Hij zelf ons beloofd heeft:

het eeuwige leven. 150 God bewaart de namen,

Johannes 2:25 liefdevol, zorgvuldig.

Hij oogst ze, bindt ze op Zijn hart.
En met ons aller namen
bouwt Hij de nieuwe dag,
143 De God van oudsher is uw toevlucht, waarop Hij zelf de tranen
wijd open zijn de armen van de Eeuwige. drogen zal
Deuteronomium 33:27 van wie vandaag nog huilen.
144 1k vermag alle dingen door Christus,
12 die mij kracht geeft.

Filipensen 4:13
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151 De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

152 Een droom die geen bedrog is.
Ik droomde eens en zie, ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heere liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heere liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan ...
Ik zei toen: 'Heere, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van het pad ...
De Heere keek toen vol liefd’ mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen ...

153 Welgedaan en welgeleefd,
heengegaan en niet gebeefd.
Veel gelachen en geleden,
ook gehuild en vaak gebeden.
Soms getwijfeld, blijven hopen,
naar Gods glimlach toegelopen,
door de Heer bij de hand genomen,
bij de Here thuisgekomen.

154 Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en verdriet, God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

155 God geeft aan ons
Zijn liefde mee
Het is een baken in de zee
Een schuilhut tegen felle kou
Een onderdak voor mij en jou

156 Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
tot God je riep, Hij nam je bij de hand.
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden,
je stap voor stap geleid naar het beloofde land.
En naast de droefheid, die we moeten dragen,
is er het weten: God heeft je bevrijd;
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen,
maar schonk ons uitzicht op Zijn Eeuwigheid.

157 God heeft ons geen kalme reis beloofd
maar wel een behouden aankomst.

158 Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

159 Schippers varen naar oost,
schippers varen naar west,
maar wie op God vertrouwt,
vaart het best.

160 Zo is het goed, zo moet 't zijn
in het licht van God,
het donker vergeten
en kind bij God te zijn.
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161 Ik heb de goeden strijd gestreden,
Ik heb den loop geéindigd,
Ik heb het geloof behouden.
2Timothels 4:7

167 Ruwe stormen mogen woeden
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.

162 Hij die U roept is getrouw,
die het ook doen zal.
1Tess.5:24

163 Jezus zei:
'Ilk ben de opstanding en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven!
Johannes 11:25

168 Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't Eeuwig licht.

169 Ik ben de opstanding en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.

164 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Psalm 42 (ber.)

170 De Heer is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied mijn psalmgezang.
Tel uw zegeningen,
tel ze één voor één.

165 Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem,
die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt,
maar kracht'loos is en teér;
wanneer de wind zich over
't land laat horen,
dan knakt haar steel,
haar schoonheid gaat verloren:
men kent en vindt haar
standplaats zelfs niet meer.
Psalm 103:8

171 Jezus, Uw verzoenend sterven,
blijft het rustpunt van ons hart.

172 Dan ga ik op tot Gods altaren.
Tot God, mijn God, de bron van vreugd.

173 Ik zie een poort wijd open staan
waardoor het licht komt stromen,
een poort waar 'k vrijelijk in mag gaan
om vrede te bekomen.

166 Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.

Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Psalm 4

174 Zij is verlost.
God heeft haar welgedaan.

175 Vaste rots van mijn behoud.

176 Blijf bij mij Heer, want d’avond is nabij.
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177 Veilig in Jezus’armen.

178 Wees maar niet bang wanneer
de nacht zal komen.
Juist als het donker is, ben Ik je zeer nabij.
Ik wil mijn liefde over je doen stromen.

Mijn moede kind: Vertrouw je toe aan Mij.

Geef Mij je hand
Ik durf je zo te vragen met Mij te gaan.
Ik zal je helper zijn.

184 Heer, leg Uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon Uw vrede is.

185 "Ik weet aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die Uw heil verwacht”.

179 Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

186 Neem, Heer, mijn beide handen
en leidt Uw kind
tot ik aan de eeuwige stranden
de ruste vind.

180 Laat mij, o Heer,
mijn leven in Uw handen leggen.
En leer mij telkens weer:
"Uw Wil geschiede ..” zeggen.

187 Ik ben als een Licht in de wereld
gekomen, opdat een ieder die in Mij
gelooft, niet in de duisternis blijve.
Joh. 12:46

181 Door de goede machten wonderbaar
geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons in d'avond en de morgen
en zeer beslist op elke nieuwe dag.

188 Ik ben de Weg, de Waarheid
en het leven.
Joh. 14:6

182 En niet onverwacht
werd hij opnieuw geboren en getogen.
God heeft zijn licht ontstoken in de nacht
en gaf hem een levend hart
en nieuwe ogen.

189 Ik heb de strijd gestreden,
de goede strijd van het geloof.
Dit is de kroon van mijn leven.
Paulus

183 Je bent je weg gegaan,
in wind en tegenwind,
in licht en donker,
in voor- en tegenspoed.
Zo hebben wij elkaar ontmoet.

En toch, God droeg je in de palm van Zijn hand.

Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.
Jesaja49:16

190 Leed wat is, drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
En komt het in een huis,
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.

191 God heeft gegeven,
liefde in het leven,
moed in het lijden,
troost in het scheiden.

04 Religieus
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192 God heeft het eerste en het laatste woord. 195 Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Het eerste is het licht waardoor wij leven.
Het laatste is nog donker en wij beven
bij de gedachte dat het wordt gehoord.

193 De mensen van voorbij,

zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,

gelijk een bloem,

die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt,

maar kracht’loos is en teér;
wanneer de wind zich over
"t land laat horen,

dan knakt haar steel,

haar schoonheid gaat verloren:
men kent en vindt haar
standplaats zelfs niet meer.
Psalm 103:8

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij,

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

196 Wees maar niet bang wanneer
de nacht zal komen.
Juist als het donker is, ben Ik je zeer nabij.
Ik wil mijn liefde over je doen stromen.
Mijn moede kind: Vertrouw je toe aan Mij.
Geef Mij je hand
Ik durf je zo te vragen met Mij te gaan.
Ik zal je helper zijn.

194 Je hebt je strijd ten einde toe gestreden 197 God heeft ons geen kalme reis beloofd,
tot God je riep, Hij nam je bij de hand. maar wel een behouden aankomst in Jezus
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden, Christus.
je stap voor stap geleid naar het beloofde land.
En naast de droefheid, die we moeten dragen,
is er het weten: God heeft je bevrijd;
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen,
maar schonk ons uitzicht op Zijn Eeuwigheid.

05 Korte spreuken
198 Afscheid is moeilijk als 't fijn is geweest,
maar ik blijf altijd bij je, je leeft in mijn geest

201 Steeds opnieuw beginnen,
dat is levensmoed

199 Elk leven heeft zin
als men in vrede sterft

202 Als leven lijden wordt,
is rusten goed

200 Sterven in vrede dat is: 203 Afscheid nemen is
met’'n gerust hart je ogen kunnen sluiten met dankbare handen aannemen
16 al wat herinnering waard is
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204 Afscheid nemen is 215 De herinnering is de parfum van de ziel
alle mooie herinneringen meedragen George Sand

205 Mensen hun dagen zijn als gras 216 Van het concert des levens
zij bloeien als de bloemen in het open veld krijgt niemand een program

dan waait de wind en ze zijn verdwenen

217 In al zijn eenvoud was hij groot
206 Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is

218 Geluk is verdriet dat even uitrust

207 Het boek is uit,
het was prachtig

219 Een allernaaste kan men eigenlijk nooit
missen

208 Haar grootheid lag
in kleine dingen
220 Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig

209 Alles van waarde is weerloos
Lucebert

221 Het leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren

210 Bij elk afscheid wordt een herinnering
geboren
Salvador Dali 222 Als liefde kon spreken

211 Wij zijn allemaal gelijk in de eenzaamheid van 223 Niet alle rozen bloeien lang
de dood
Isabel Allende

224 Ga nu. Ik meen dat gij klaar zijt.
William Carlos Williams

212 Het leven is een lange les in nederigheid
James Barrie

225 Juist nu je er niet meer bent,
zul je altijd bij ons zijn

213 Wij kennen het leven niet; hoe kunnen wij de
dood dan kennen?

226 Een licht gaat uit
en schijnt niet meer 17
2141n het rijk van de hoop is het nooit winter
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227 De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.

Isabel Allende

236 Nooit vragen, nooit klagen,
alles altijd zelf dragen.

228 The song is ended,
but the memory lingers on?
Irving Berlin

2291k neem geen afscheid van de dingen,
maar alles neemt afscheid van mij.
H.W.M.J. Keuls

230 Zijn plaats is leeg. Zijn stem is stil.
Een ieder die hem kende,
weet wat dit zeggen wil.

231 In stille dagen van woordloos klagen,
in eenzaamheid werden mijn gedachten
omhoog geleid en ik weet nu dat de dood
niet het einde is.

237 De mooiste bloemen
worden het eerst geplukt.

238 Wanneer het leven lijden is,
brengt sterven verlossing.

239 Dank voor je liefde,
dank voor je trouw.
Ik zeg je bij deze,
dat ik van je hou!

240 Wat van binnen zit,
dat blijft raden.
Maar alle goeds,
dat spreekt vanzelf.

232 Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

241 Zij was de spil van ons gezin.

233 Zijn leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij hem vast.

242 Jij was onze rots in de branding.
Wel verloren, maar nooit vergeten.

234 Doodgaan is niet zo erg
kan zelfs bevrijdend zijn.
Afscheid nemen van allen
die je liefhebben,
dat doet pijn.

243 Mijn ogen turend
langs velden, langs wegen.
Nergens meer een glimp van jou.

244 Ogen gevuld met tranen.
Voorgoed weg uit het heden,
maar voor altijd in mijn verleden.

235 De dood bestaat niet.

De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.

Zolang jij aan mij blijft denken,
zal ik altijd bij jou zijn.

245 Niet het scheiden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.




teksten gedichten

Bakker & vander Blom

UITVAARTZORG

246 Bij elk afscheid wordt
een herinnering geboren.

247 Groot is de leegte en het verdriet.

Mooi zijn de herinneringen die hij achterliet.

248 Niet belangrijk is de weg die je gaat,
maar wel het spoor dat je achterlaat.

249 Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij.

05 Korte spreuken
255 Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven verdreven,
blijf je in onze harten leven.

256 Voor de wereld was hij/zij een van de velen,
voor ons was hij/zij de hele wereld.

257 Pappa/Mamma, dank om wie je was,
we vergeten je niet.

258 We voor zichzelf leeft, leeft maar half
Hij/Zij leeft dubbel, leefde voor anderen

250 Over dit leven
datis geleefd
spreekt Hij
het laatste
het blijvende woord.

251 Gisteren is voorbij,
morgen komt nog,
vandaag helpt God.

252 Je kwam van God
Je was bij ons
Je blijft in ons hart
Nu leef je bij God

253 Als verder leven lijden wordt
is rusten goed.

254 Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden.

259 Groot is de leegte die hij/zij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

260 De mens wikt,
God beschikt.

261 Zijn/Haar stoel is leeg,
zijn/haar stem is stil.
Wij zeggen, Heer
het was Gods wil.

262 Als het leven pijn doet
en niet meer leefbaar is,
dan is de dood je allerbeste vriend.

263 Pax et Bonum
Vrede zij u alle goeds.

264 Dank voor alle goede zorgen.
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265 Sterven in vrede dat is:
met een gerust hart
je ogen kunnen sluiten.

275 Waar werd oprechter trouw
dan tussen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden.

266 Dank, goede vrienden
voor al het mooie dat
wij samen beleefd hebben.

276 God heeft ons niet een gemakkelijke reis
beloofd
maar wel een behouden thuiskomst.

267 0ns ..... is niet meer.

268 Nooit vragend.
Nooit klagend.
Altijd alles voor zichzelf dragend,
was hij/zij een steun voor velen

277 Tot heden heb jij ons geleid
je gaf ons aller kracht.
Samen streden wij de strijd
die nu dan is volbracht.

269 God heeft Zijn kind thuisgehaald.

278 Een gewone goede vader/moeder
die is goud waard.

2701k geloof in het eeuwige leven,
in de liefde die sterker is dan de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

279 Liefde overwint alles ..... zelfs de dood.

280 Hij/Zij wilde nog zoveel.

271 Wij willen hem/haar rust geven in de Heer
waarin hij/zij zo,n groot vertrouwen had.

281 Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

272 Eris een tijd van zaaien
en een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen
en een tijd van rusten.

282'n Afscheid is moeilijk als het fijn is geweest,
maar ik blijf altijd bij je, jij leeft in mijn geest.

273 Na het ploegen en zaaien
heb ik nu de oogst in de Hemel.

283 Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn.

274 Hij/Zij had de wil om te leven,
maar niet meer de kracht .

284 Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk.
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285 Achter de tranen van verdriet
schuilt de glimlach der herinnering.

286 Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat
maar ook het spoor die je achterlaat.

287 Leven is eeuwig,
de dood gaat voorbij.

05 Korte spreuken
288 Evenals men na een welbestede dag
blij ter ruste gaat,
zo sterft men na een welbesteed leven.

289 Over dit leven
dat is geleefd
spreekt Hij
het laatste
het blijvende woord.

05 Vader
290 Een vechter, zoals wij van je gewend 291 Heel bijzonder, heel gewoon,
waren tot op het laatste moment. gewoon een heel bijzondere man.
Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor diegenen
die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon 292 Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
bouwen, met een woord waarop je kon Zijn hart heeft voor ons geklopt.
vertrouwen. Hij was een onvergetelijke vader.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles je gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven
06 Moeder

293 Moeder, je hebt veel moeten lijden
het was soms niet om aan te zien;
dan bad ik God je te bevrijden,
genadig naar je om te zien.

En nu Hij je heeft weggenomen,
zijn wij pas weer tot rust gekomen.

294 Liefste moeder, dapper mens
je hebt je strijd gestreden.
Niemand van ons, alleen God
weet wat je hebt geleden.
Al je pijnen zijn voorbij.
Rust maar moeder, je bent nu vrij.

295 Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles, en tevreden sterven

296 Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen
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06 Moeder

297 Een moeder, dat is 't mooiste wat er is
Als zij er niet is, dan pas is het mis

Ze geeft je haar leven

In 't prille begin

Haar leven is geven
Jeziet 't nietin

Als ze er niet is

Dan merk je pas

Een zeker gemis:

'K wou dat mamma er was

298 Een goed mens

een lieve vrouw
een fantastische moeder.

299 Lieve Ma, wij zijn dankzij jouw liefde
en zorgen geworden wie wij zijn.
Je blijft en hoort bij ons voor altijd,
waar je ook bent.

300 Moeder is brood en haar lach is zon
geen einde is slecht van wat moeder begon.
Haar kus geneest wonden, haar woord
geneest smart
aan elke daad herinner ik mij haar grote hart.

301 Moeders gaan, maar sterven niet.

07 Duitstalige

poézie

302 Du bist wie eine Blume,

So hold und schén und rein;
Ich schau dich an, und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein
Mir ist, als ob ich die Hande
Aufs Haupt dir legen sollt,
Betend, dass Gott dich erhalte
So rein und schon und hold.

304 Es strebe zu Dir meiner Seele Liebe,
Es strebe zu Dir meiner Liebe Sin,
Sie mdgen Dich tragen,
Sie mdgen Dich halten,
In Hoffnungshohen,
In Liebessphoren.

303 Wir sind durch Not

und Freude gegangen
Hand in Hand.

305 Wir sind durch Not
und Freude gegangen
Hand in Hand.

J. von Eichendorff

08 Engelstalige

poézie
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306 Black bird singing in the dead of night

Take these broken wings
and learn to fly

All your life

You were only waiting
for this moment to arise.

307 Would you know my name

if | saw you in heaven
Would it be the same
if | saw you there
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308 It’s the one who won't be taking
who can not seem to give
and the soul afraid of dying
that never learns to live.

310 There is an old belief,
that on some distant shore,
far from despair and grief,
loved ones shall meet once more.

08 Engelstalige
poézie

309 've looked at life from both sides now
from win and lose, and still somehow
it's life's illusions | recall
| really don't know life at all

310J'ai perdue ma source

311 J'aime deux choses,

09 Franstalige

poézie
mais pas son murmure; toi et les roses.
J'ai perdue mon arbre La rose pour un jour
mais pas son ombrage toi pour toujours.
10 Kinderen

312Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kind'ren houdt

316 Dag kleine schat, dag liefdeskind
door ons al zo verwacht, bemind
zo klein, zo broos en veel te teer
vergeten doen wij jou nooit meer

313 Je was er maar zo kort
toch was het een heel leven
We hadden allemaal
zoveel aan jou te geven

317 Het was een moeilijke beslissing
maar we hebben je laten gaan
want dit was voor jou geen leven
geen menswaardig bestaan

314 Maar zo kort van je kunnen genieten
Maar zo kort voor je kunnen zorgen
Maar toch heel veel liefde gekregen

315 Een wolk van een kindje
is ons gegeven
maar als een wolkje
ook stilletjes uit ons leven
weggedreven

318Zo klein
Zo teer
Zo krachtig
Zo prachtig

3191k hou van jullie
maar ik ben zo moe
ik ga naar de sterretjes toe
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10 Kinderen
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320 Zo klein, zo kwetsbaar, zo van ons
niet sterk genoeg voor een aards bestaan
Maar wel uit liefde geboren
en in liefde heengegaan

321 Zo lief
Zo bijzonder
Zo dierbaar
Als een bloem zo kwetsbaar
Een afscheid zo zwaar
Wij zullen je nooit vergeten.

322 Je was nog maar zo klein,
een wonder, het leek ons zo fijn.
Maar je was er nog niet klaar voor
dat doet ons zo'n pijn.
Kon je maar voor altijd bij ons zijn.

327 Op snelle vleugels vloog je heen,
veel te jong,
veel te vroeg.
Herinneringen blijven,
ons hartis leeg ......,
maar ook vol.

3281k ga slapen.
Ik ben moe.
Sluit mijn beide oogjes toe.
Heere, houd ook dag en nacht,
over ... trouw de wacht.

329 Adieu, ons dapper kind.
Je zult er nooit meer zijn.
Tot straks, ons lief kind.
Je zult er altijd zijn.

323 Nooit zullen we het waarom begrijpen
Het leven heeft een eigen plan
Maar al wat lacht en ademt
Daar was jij een deeltje van.

324 Dagen worden uren
Maar die momenten
dat we aan je denken
zullen eeuwig duren.

330 Te vroeg op de wereld
en te jong om te sterven.
Waarom moest dit.
We houden zoveel van jou.
Nooit zullen we je vergeten.
Ons geluk is daar.

325 Maar één dag om te leven
Eén dag om te vechten
Jouw leven in één dag
Een heel leven lang

326 Vanmorgen vloog zij nog
zo onbelemmerd en gracieus
en zo verheven
zo'n sierlijk wezentje
het was geschapen om te zweven
niet om te sterven .......
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01 Algemeen
01 Wij zijn verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van

02 Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk leven is rustig overleden mijn lieve

03 Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons
verdriet mededelen dat van ons is heengegaan

04 Achter ons liggen veel onvergetelijke jaren. Voor mij ligt de leegte van de toekomst,
die ik met steun van allen die hem lief waren probeer weer kleur te geven zoals mijn
dierbare man dat zou hebben gewild.

05 Met groot verlies, maar vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat,
na een veelbewogen leven, van mij/ons is heengegaan

06 Na een intens leven is op ...jarige leeftijd overleden

07 Bewonderenswaardig was haar/zijn levenskracht. Nu is in rust van mij/ons heengegaan

08 Ondanks haar/zijn intense wil om samen met mij/ons te leven en voor mij/ons te zorgen,
is heden van mij/ons heengegaan

09 Na een leven lang kennis, wijsheid en humor te hebben geschonken, is op ... jarige leeftijd
overleden

10 Moed, warmte en belangstelling voor haar/zijn medemens: dit waren specifieke eigenschappen
van ... die heden is overleden

11 Na een moedige strijd, vol wilskracht, is .... waardig heengegaan
Jouw leven moesten wij loslaten, In ons leven houden wij jou altijd vast.

12 Op ... hebben wij afscheid genomen van 25
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01 Algemeen

26

13

Onverwacht is op <> overleden onze

14

Na een langdurige ziekte heeft mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma <>, geboren op
<> en overleden op <> rustig afscheid genomen van het leven. Wij zullen haar bijzonder missen

15

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame

16

Heden is van ons heengegaan mijn lieve

17

Heden overleed zacht en kalm onze zorgzame

18

Diep bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

19

Na een welbesteed en zorgend leven is overleden onze dierbare

20

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

21

Diepbedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van

22

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van

23

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen, zijn wij nu verdrietig dat na
een lang leven van ons is heengegaan

24

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van

25

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van




teksten aanhef Bakker & vander Blom

UITVAARTZORG

01 Algemeen
26 In alle stilte heb ik afscheid genomen van

27 Diepbedroefd zijn wij door het overlijden van

28 Met veel verdriet in ons hart moesten wij afscheid nemen van

29 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van

30 Op ... ging rustig en kalm van ons heen onze lieve

31 In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest,
geven wij u kennis van het overlijden van

32 Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen,
geven wij u kennis van het overlijden van

33 Involle vrede is na een werkzaam en zorgzaam leven van ons heengegaan

34 Op ..is er een einde gekomen aan het leven van

35 Een onvergetelijke zoon, broer, zwager en oom is plotseling overleden

36 Zij die er altijd voor ons was, is vredig in liefde heengegaan

37 Naeen leven van liefde en zorg voor velen, is thuis rustig overleden onze lieve

38 Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden onze lieve
27
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01 Algemeen
39 Diep geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van

40 Erzijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid
moeten nemen van onze geliefde

41 Met grote verslagenheid delen wij u mede dat onze lieve en zorgzame

42 Met verdriet geven wij u kennis van

43 Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven

44 Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen,

45 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend.

46 Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor veel anderen mocht betekenen

47 Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,

48 Diepbedroefd om wat zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg
waarmee zij ons heeft omringd,

49 Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo
veel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve

50 Na een heel gelukkig huwelijk van .. jaar is toch nog onverwacht overleden
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51

02 Plotseling

Na een noodlottig ongeval moeten wij afscheid nemen van

52

Wij vervullen hiermee onze droevige plicht kennis te geven van het plotselinge overlijden van

53

Op [datum] overleed op .... jarige leeftijd, tengevolge van een ongeval

54

Geheel onverwacht is overleden

55

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van .. Geschokt omdat het zo snel ging en
intens verdrietig door dit grote verlies, hebben wij afscheid moeten nemen van

56

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van

57

Verslagen zijn wij door het veel te vroege verlies van

58

Door een noodlottig ongeval werd uit ons midden weggerukt

59

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een noodlottig ongeval, van ons is heengegaan

60

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwachts afscheid
moeten nemen van onze lieve

61

Totaal onverwachts is de liefste die wij hadden uit onze handen weggeglipt.

62

Geheel onverwacht ging een bijzonder mens van ons heen.

63

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor mij/ons heeft betekend, delen wij u mede dat,
geheel onverwacht, van mij/ons is heengegaan
29
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02 Plotseling
64 In dankbare herinnering aan alles wat zij/hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het
geheel onverwacht overlijden van

65 Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begrip voor mij/ons en anderen, geven wij u kennis
van het geheel onverwacht overlijden van

66 Na een leven van werken, zorg en toewijding voor haar/zijn gezin is, op ... jarige leeftijd, toch nog
onverwacht overleden

67 Tot mijn/ons onuitsprekelijk verdriet, is geheel onverwacht, van mij/ons heengegaan

68 Met verslagenheid geef ik/geven wij u kennis van het geheel onverwacht overlijden van

69 Op ... jarige leeftijd is door een ongeval overleden mijn/onze

70 Intens verdrietig delen wij u mede dat, tijdens onze vakantie in ..., volkomen onverwacht is
overleden

71 In de vroege ochtend van ... is geheel onverwacht overleden

72 Op ... is er een abrupt einde gekomen aan het leven van mijn lieve, zorgzame man/vrouw,
onze lieve en vrolijke vader/moeder

73 Na een ernstig ongeval werd van ons weggenomen onze lieve

74 Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat geheel onverwacht, van ons is heengegaan
onze geliefde
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03 Ziekte

75 Heden overleed thuis na een langdurige ziekte, omringd door allen die hem lief waren

76 Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld, is na een kortstondige
ziekte van ons heengegaan

77 Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen
is nu toch overleden

78 Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn
leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte
van ons is heengegaan

79 Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren
die we met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

80 Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat
na een langdurige ziekte, die hij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen een einde is
gekomen aan het leven van

81 Na een kortstondige ziekte is, tot onze grote droefheid, van ons heengegaan

82 Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde
dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve ..
Wij zullen je missen. Heden is van ons heengegaan

83 Omringd door allen die haar lief waren, is na een langdurige en met moed gedragen ziekte,
van ons heengegaan

84 Nadat wij .. jaar voor hem mochten zorgen, is tot onze droefheid uit ons gezin weggenomen

85 Bedroefd, maar dankbaar dat zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van
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86 Heden overleed zacht en kalm
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03 Ziekte

32

87

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van

88

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven,
geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden

89

Gekomen tot de leeftijd der sterken, is toch nog onverwacht van ons heengegaan

90

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde,
is plotseling van ons heengegaan

91 Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan

92 Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en levensblijheid mochten genieten,
delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is heengegaan

93 Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid
voor allen die haar omringden, overleden

94 Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan

95

Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van

96

Na een kortstondige ziekte is rustig ingeslapen

97

Intens verdrietig om haar heengaan, maar vol trots en met respect voor de wijze waarop
zij haar ziekte heeft gedragen, geven wij u kennis van het overlijden van

98

Langs deze weg stellen wij u ervan in kennis dat na een kortstondige ziekte op .. is overleden
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03 Ziekte

99 Zij, die zo van het leven hield en er zo voor gevochten heeft, is van ons heengegaan. Onze lieve

100 Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat haar lijden nu voorbij is,
is overleden

101 Met droefheid berichten wij u dat na een moedig gedragen ziekte onze .. is overleden.

102 Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na fijne jaren die wij
met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze lieve

103 Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen, is
nu toch overleden onze lieve

104 Na een ernstige ziekte, waarvan de laatste periode erg moeilijk was, is op [datum]
overleden onze lieve, dappere

105 Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen en ondanks de wil om te blijven leven, is na een hevige
strijd overleden mijn dierbare

106 Omringd door allen die haar lief waren is, na een kortstondige ziekte toch onverwachts van ons
heengegaan,

107 Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en wilskracht tijdens een kansloze
en oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve dochter, onze zuster,
schoonzuster en tante.

108 De liefde van mijn leven is tenslotte toch overleden.

109 Verdrietig om haar/zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij/hij
ons heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel dat haar/zijn lijden nu voorbij is,
geven wij u kennis van het overlijden van
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03 Ziekte
110 Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid ging, op ... in haar/zijn eigen vertrouwde
omgeving, in alle rust van mij/ons heen
111 Na een lange intense verzorging door velen is, thuis in haar/zijn eigen vertrouwde omgeving,
in alle rust van mij/ons heengegaan
04 Ouderdom

112 Bedroefd, maar toch dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd,

113 Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij heeft betekend,
moeten wij u tot onze diepe droefheid mededelen dat van ons is heengegaan

114 Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar mochten genieten,

1151In volle vrede is, na een werkzaam en zorgzaam leven, na een kortstondige ziekte
van ons heengegaan, onze lieve

116 Al lang moesten wij het doen zonder haar scherpzinnige en creatieve geest.
Nu moeten wij haar helemaal missen.

117 Na een gelukkig leven, vervuld in liefde en zorg voor haar gezin en haar warme
belangstelling voor veel anderen,

118 Na een langzaam verval van krachten is rustig van ons heengegaan onze lieve

119 Heden overleed, na een arbeidzaam leven, onze

120 Na een lang en welbesteed leven is, gesterkt door de liefdevolle zorg van velen die
haar bijstonden, rustig ingeslapen onze lieve
34
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04 Ouderdom
121 Lang hebben we mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid, humor en kritische kijk
op de wereld, maar in de avond van [datum] overleed op een leeftijd van .. jaar onze lieve vader,
schoonvader en opa

122 Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen is op .. jarige leeftijd
overleden mijn lieve

123 Na een liefdevolle verpleging in het zorgcentrum .. is toch nog plotseling overleden onze lieve

124 Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil. Helaas moeten wij afscheid
nemen van onze lieve

125 Na een welbesteed leven, vol liefde en zorg voor haar/zijn gezin, overleed tot ons verdriet

126 Met droefheid om haar/zijn heengaan, maar tevens met grote dankbaarheid voor de vele
jaren die zij/hij in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis van het overlijden van

05 Religieus
127 De Heer heeft tot Zich genomen

128 God heeft tot Zich genomen onze .. in de leeftijd van .. na een lang en moedig gedragen lijden

129 Na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken is vredig van ons heengegaan

130 Dankbaar jegens God dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben,

131 Na een rijk en welbesteed leven overleed zacht en kalm in de vrede van Christus mijn dierbare

132 Na een leven van getrouwe toewijding aan de Heer is van ons heengegaan, onze beminde 35
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05 Religieus

133 Moegestreden is in zijn Heer ontslapen, onze lieve

134 Vertrouwend op de vaste belofte van God, heeft geleefd en is gestorven onze lieve

135 Plotseling heeft de Heer thuisgehaald onze dierbare, zorgzame

136 In vast geloofsvertrouwen, ging op [datum] van ons heen onze waardevolle, integere en bescheiden

137 Levend vanuit haar geloof in God is op ..-jarige leeftijd plotseling van ons weggenomen onze lieve

138 Na veel strijd en lijden is in Gods ontferming opgenomen mijn lieve ...

139 Vertrouwend op Gods liefde is van ons heengegaan

140 Voor eeuwig in Gods hand en in ons hart geborgen, mijn lieve

141 Na een lang en goed leven hier op aarde, waarvoor zij God dankbaar was, is van ons weggenomen

142 Heden nam de Heere op in Zijn heerlijkheid

143 Heden heeft de Heere, in de hoop van eeuwig leven, uit ons midden weggenomen

144 Gelovend in Gods beloften overleed in zijn Heer en Heiland mijn

145 Na een liefdevol en zorgzaam leven heeft God, voor ons nog onverwacht, tot zich geroepen mijn/onze

36 146 Heden heeft de Heere, voor ons geheel onverwacht, uit ons midden weggenomen
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05 Religieus

147 Na een kortstondige ziekte is door de Heere, toch nog onverwacht, uit ons midden weggenomen onze

148 Voor ons onverwacht heeft de Heere uit ons midden weggenomen

149 Na een blijmoedig leven heeft de Heere van ons weggenomen mijn innig geliefde

150 Onverwacht nam de Heere van ons weg ons innig geliefd zoontje/ dochtertje

151 Heden behaagde het de Heere op Zijn tijd uit ons midden weg te nemen

152 Vol overgave en vertrouwen werd in Gods Heerlijkheid opgenomen onze

153 Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat na een ernstig ongeval,
door de Heere uit ons midden is weggnomen mijn innig geliefde

154 Hiermede geven wij u kennis dat de Heere tot Zich heeft genomen onze zeer zorgzame

155 In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is rustig en kalm ingeslapen onze
bijzondere en zeer zorgzame

156 Heden ontsliep in zijn Heer en Heiland, na een blijmoedig leven van dienende liefde

157 Op <> heeft de Heere thuisgehaald mijn innig geliefde

158 De God des Verbonds heeft opgenomen in Zijn Heerlijkheid onze lieve

1591n vol vertrouwen op de liefde en genade van haar Heer en Heiland overleed mijn/onze
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05 Religieus

160 Heden nam de Heere tot Zich mijn zorgzame

161 God nam tot Zich, Zijn moegestreden kind, onze lieve

162 Wachtend op de dag der opstanding is van ons heengegaan mijn lieve

163 God riep tot Zich Zijn kind en onze

164 In de zekerheid van haar/zijn geloof overleed

165 Ingegaan in de vreugde van haar Heer onze

166 Geheel onverwacht nam de Heere van ons, in de kracht van zijn leven mijn innig geliefde man

167 Op zijn tijd heeft God thuis gehaald zijn kind en mijn lieve

168 Na voorzien te zijn van het Heilige Sacrament der Zieken is in volle vrede van ons heengegaan onze

169 In volle overgave van Gods Heilige Wil en gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is overleden

170 Heden is, na een korte ziekte, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken overleden

171 Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is overleden

172 1n volle overgave aan Gods Heilige Wil, gesterkt door de genademiddelen der kerk,
is na een welbesteed leven van ons heengegaan
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06 Zorginstelling
173 Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat wij van haar/hem mochten ontvangen,
geven we kennis dat, na een liefdevolle verzorging in ... te ..., van ons is heengegaan

174 Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons gedurende haar/zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in ... te ..., rustig is ingeslapen

175 Na een liefdevolle verzorging in ... te ... is heden rustig ingeslapen

176 Na een lange periode van afnemende gezondheid is op ... in verpleeghuis ..., in volle vrede
overleden

177 Bedroefd om haar/zijn heengaan maar dankbaar dat een verder lijden haar/hem bespaard is
gebleven, is na een liefdevolle verzorging in (naam), heden rustig ingeslapen

178 Bedroefd geven wij u kennis, dat in verpleeghuis ... is overleden, onze dierbare

07 Zelfdoding

179 Vastbesloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet,

180 Met respect voor de beslissing die zij zelf heeft genomen, geven wij intens verdrietig kennis
van het overlijden van

181 Op [datum] is op een door haar zelf uit overtuiging gekozen wijze overleden, onze innige geliefde

182 Voor onze geliefde .. werd het leven te zwaar. We voelen ons verslagen.

183 Zij had nog wel de kracht om te leven, maar niet meer de wil.

184 Het was helaas zijn eigen wil. 39
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08 Kinderen

185 Met dankbaarheid voor alle vreugde, die hij ons in zijn korte leven heeft gegeven,

186 Wij zijn intens verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van

187 Wij zijn verslagen door het veel te vroege verlies van ....

188 Voor dit jonge leven was te weinig tijd.

189 Zomaar ineens ben je er niet meer. Wat zullen we je missen, lieve kleine

190 Verblijd met haar komst en geschokt door haar plotselinge dood geven wij kennis van de
geboorte en van het overlijden van onze

191 We hadden ons zo verheugd op je komst, helaas mochten we maar even van jou genieten.

192 Zeer onverwacht is .. weken te vroeg onze lieve dochter en zusje .. op .. levenloos geboren.

193 Jouw leventje was nog maar zo pril. Tot ons grote verdriet mochten we jou niet leren kennen.
Je blijft altijd in onze gedachten.

194 Na .. mooie weken hebben we op .. afscheid genomen van ons dochtertje en zusje

195 Jij lief klein mens
jij was onze grootste wens
echter onze hoop en ons verlangen
werden al snel door verdriet vervangen.
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09 Collega’s,
196 Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van buren, vrienden
!

197 Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte
overlijden van onze collega .. Hij heeft gedurende een periode van .. jaar met grote toewijding
en gedrevenheid zijn talenten ingezet voor het succes van ..

198 Woensdagmiddag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega .. is overleden. Wij herinneren
hem als een fijne collega met een grote betrokkenheid bij zijn werk binnen ons bedrijf.

199 Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze zeer
gewaardeerde collega ... Meer dan tien jaar was zijn inzet en betrokkenheid voor het bedrijf
een voorbeeld voor iedereen. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen..

200 Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze medeoprichter
en gewaardeerd lid .. Wij wensen familie, collega’s en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.

201 Tot ons verdriet hebben wij het bericht ontvangen dat onze medewerker en collega .. is overleden.
Ze was een fijne collega: nuchter, betrouwbaar en collegiaal. Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

202 Op een dag die een gewone dag had moeten worden, werden we opgeschrikt door het
onstellende bericht van het overlijden van onze buurman

203 Tot ons verdriet overleed op .. onze goede, hartelijke en trouwe vriendin

204 Bestuur, leiding, medewerkers en leerlingen van .. zijn verdrietig door het overlijden van mevrouw

205 Met verdriet ontvingen wij bericht van het overlijden van de heer .. die van ..
tot zijn pensionering in .. met toewijding op onze afdeling .. werkzaam was.

206 Met grote verslagenheid werd het bericht ontvangen dat .. door een ongeval om het
leven is gekomen. 41
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09 Collega’s,
buren, vrienden 207 Met schrik en droefheid hoorden wij dat onze grote vriend .. van ons is heengegaan.

208 Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze medewerkster, mevrouw

209 Wij hebben .. leren kennen als een zeer sympathieke en enthousiaste vrouw met
een grote betrokkenheid bij

210 Meer dan .. jaar was hij een actief en zeer gewaardeerd lid van ..
Hij leefde altijd intens mee met het wel en wee van de vereniging.

211 Wij hebben in .. een enthousiaste en zeer gewaardeerde collega verloren. Wij houden dankbare
herinneringen aan haar opmerkelijke verschijning en altijd humorvolle aanwezigheid.
Wij loven haar betrokkenheid bij de belangenbehartiging van ons personeel.

212 Wij verliezen in .. een collega die positief in het leven stond en op humorvolle wijze zijn weg ging.

213 Wij herinneren .. als een markante persoonlijkheid en een toegewijde medewerker.

2141n onze herinnering leeft hij voort als een man met grote betrokkenheid bij

215 Gedurende vele jaren heeft hij zijn krachten gegeven aan ons bedrijf. Zijn inzet, opgewektheid en
collegialiteit laten een blijvende goede herinnering bij ons achter.

216 Wij hebben .. leren kennen als een bijzonder aardige en hartelijke persoonlijkheid met een grote
toewijding voor alles wat hij deed.

217 Gedurende bijna .. jaar heeft hij zijn beste krachten aan onze onderneming gegeven.

218 Wij verliezen in haar een zeer gewaardeerde medewerkster die nauw betrokken was bij
het wel en wee van
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09 Collega’s,
219 Hij werd slechts .. jaar. Wij zullen zijn inzet als .. en zeker zijn plezierige en positieve uitstraling buren, vrienden
!
missen.

220 Wij zullen hem blijven herinneren als een trouw en toegewijd lid

221 In hem verliezen wij een gewaardeerde buurman en een sympathieke man.

222 Met zijn heengaan verloren wij een dierbare sportvriend en medebestuurslid.

223 Wij leven mee met .. en de familie.

224 Wij houden .. als een warme persoonlijkheid in gedachten.

225 Wij verliezen in haar een hartelijke en initiatiefrijke collega.

226 Zijn grote collegialiteit en positieve kijk op het leven blijven altijd in onze herinnering.
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01 Algemeen
Zij die geen kaart hebben ontvangen, hopen wij op deze wijze te bereiken.

02

Overeenkomstig de wens van de overledene vindt de begrafenis in besloten kring plaats.

03

In plaats van bloemen graag uw gift voor het Koninklijk Wilhelminafonds,
waarvoor collectebussen in de kerk aanwezig zijn.

04

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

05

De crematie heeft op uitdrukkelijk verzoek van de overledene in stilte plaatsgevonden.

06

Voor aanvang van de dienst is er van .. uur tot .. uur gelegenheid ons te condoleren
en afscheid te nemen.

07

De rouwdienst waarvoor wij u uitnodigen zal worden gehouden op
Aansluitend zal de begrafenis volgen op de algemene begraafplaats

08

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, beschouwt u dan deze aankondiging
als zodanig.

09

Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

10

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

11

Geen bloemen

12

Thuis liever geen bezoek
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13

01 Algemeen
Geen bloemen, geen bezoek aan huis

14

In plaats van bloemen gelieve uw vrijwillige bijdrage te storten op giro ... of bankrekening ... t.n.v.

15

Haar/zijn wens is geen bloemen. In plaats daarvan liever een bijdrage aan

16

Hij was een lieve man, een goede vader en een speelvriend voor zijn kleinkinderen.

17

Onze diepe droefheid is vermengd met grote dankbaarheid voor wat hij ons tijdens zijn leven gaf

18

Dankbaar denken wij aan al het goede dat zij/hij voor ons en anderen heeft gedaan.

19

Wij zijn bedroefd maar ook dankbaar voor hetgeen zij/hij tijdens haar/zijn leven voor ons
betekende

20

Er is in onze harten grote dankbaarheid voor haar/zijn liefde en trouw aan ons gegeven

21

Wij zijn erg bedroefd, maar dankbaar voor wat zij ons en vele anderen gaf van haar liefde

22

02 (Klein)kinderen

Voor de kinderen en kleinkinderen is zij/hij een bron van liefde en vreugde geweest.
Wij blijven dankbaar voor alles wat zij/hij ons gaf
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03 Religieus

23 Zij/hij wist zich geborgen bij leven en sterven in Christus

24 Zij/hij geloofde de vergeving der zonden en verwachtte de opstanding der doden
en het leven der toekomende eeuw.

04 Zelfdoding
25 Wij moeten haar/ zijn beslissing accepteren, maar zullen deze nooit volledig begrijpen. Toch zijn
we dankbaar voor de fijne tijd die we samen met haar/hem mochten beleven.

05 Ziekte
26 De laatste maanden van haar/zijn leven waren moeilijk. Zij/hij heeft haar/zijn lijden moedig
gedragen. Wij zullen aan haar/hem denken met liefde, respect en eerbied

27 Haar/zijn langdurige ziekte heeft ons op haar/zijn sterven voorbereid. Wij zullen haar/zijn liefde
en warmte missen
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01 Dank-
Voor uw medeleven bij het overlijden van .. zeggen wij u hartelijk dank. betuigingen
Ondanks ons verdriet, sterkt het ons te weten, hoeveel .. voor velen betekend heeft.

02

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons heeft bijgestaan in deze moeilijke periode.

03

Hartelijk Dank.
Voor uw getoonde belangstelling voor en na het overlijden van onze vader zeggen
wij u hartelijk dank.

04

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van onze lieve zuster,
schoonzuster, tante en oudtante .. betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

05

Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke reacties, kaarten en prachtige bloemstukken,
ontvangen na het overlijden en bij de crematieplechtigheid van mijn lieve vrouw,

onze moeder en oma hebben ons goed gedaan.

Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

06

Jammer genoeg is het onmogelijk iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben ondervonden

na het overlijden van onze lieve man en vader.

07

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat de volle kerk, de bloemen, de vele lieve
brieven en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn.

08

Langs deze weg willen wij allen bedanken
voor de bloemen, kaarten en vele andere
blijken van medeleven die wij van u
ontvingen na het overlijden van

09

Uw belangstelling is voor ons een grote steun.
Wij zullen haar blijven missen en haar in

onze herinnering houden als iemand die

bij velen geliefd was.
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01 Dank-
betuigingen

48

10 Bedankt voor de grote belangstelling en het

medeleven tijdens het ziek zijn en na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

1

Een brief, een kaart, een handdruk, soms zonder woorden of alleen maar aanwezig zijn.
Het waren uitingen van hen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons verdriet na het
overlijden van mijn lieve man, vader en opa
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01 In memoriam

01 Het voelt alsof het gisteren was 03 Een jaar van vallen en opstaan
Helaas is dat niet waar Een jaar van hard en stil verdriet
De dagen rijgen zich aaneen: Een jaar van weten wat pijn is
Het is al zeven jaar Een jaar van eeuwig gemis
02 Niets kan de leegte van een 04 Stoere bink met je gulle lach
afwezigheid vullen, Ze zeggen dat het zal slijten
maar dankbaarheid Maar we voelen de pijn in ons hart snijden
verandert de pijn der herinnering We denken aan jou, elke dag

in stille vreugde
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